
Soekot met het Poeriemvrouwtje 
 
IK ZAG TWEE KRAAIEN 
DE LOELAV – WAT HET WETEN WAARD IS 
OOK TWEE HAAIEN

 
Ik zag twee kraaien 
loelav zwaaien 
o, het was een wonder! 
Naar vier kanten en naar boven 
naar beneden, en geloven: 
G.d is hier, G.d is daar 
regenzegen in dit jaar. 

 
2. De Loelav – wat het weten waard is 
Een tweede voorschrift van Soekot is de loelav = palmtak. Eigenlijk gaat het om vier plantensoorten, die die wij 
gezamenlijk in de hand nemen: 

 
loelav  = palmtak 
aravot  = twee wilgentakjes 
hadassiem  = drie mirtetakjes 
etrog  = een citrusvrucht die op een citroen lijkt. 

 
De aravot en de haddassiem worden aan de loelav gebonden; samen noemen wij het geheel ook ‘loelav’. 
De loelav mèt de etrog bewegen wij horizontaal naar alle windrichtingen: naar voren, naar rechts, naar 
achteren, naar links. En daarna verticaal: naar boven, naar beneden. Om aan te geven dat G.d overal is. 
Meer informatie over het aansteken van de jomtovkaarsen, het werkverbod, de kiddoesj, het eten in de soeka, 
het loelavzwaaien, enzovoort kun je in het machzor = gebedenboek van deze dagen lezen. 
 

Ook twee haaien 
gingen zwaaien 
o, het was een wonder! 
loelav, etrog, mirtetakken 
wilgentwijgen, samen pakken 
G.d heerst over land en zee 
kraai en haai doen daarom mee… 

 
I. Vorst. Initialen: IV. 
In Rome 
 


